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In deze serie
verklappen beeldend
kunstenaars, musici,
acteurs, dansers,
schrijvers en andere
creatievelingen waar
ze hun ei uitbroeden.
In het atelier, achter
het fornuis, in het bos
of met de laptop op
schoot? Vandaag:
theatermaker Lieke
Benders uit Sittard.

WITTEM

ieke Benders (1980)
snapt best dat het lek-
ker is om je ver weg te
bezinnen, bijvoorbeeld
op retraite in Thailand.
Om te onderzoeken waar het le-
ven om draait en hoe je verder
kunt komen. ,Maar vaak ligt het
antwoord op je vrageninde eigen
achtertuin. Je moet het alleen
willenzien. Het kan zo eenvoudig
zijn. Trek eropuit, durfhet alleen
te doen, ga wandelen. Je hoeft al-
leen maar goede schoenenaante
trekken.”
De in Sittard opgegroeide thea-
termaker houdt het daarom
dicht bij huis. Het project Stil,
waarmee ze vier jaar aan de slag
gaat, heeflt Klooster Wittem als
thuishaven. Sinds gisteren vind
jedaar eenstiltelaboratoriumen
een stiltesuite, een logeerkamer
met berkenstammen tegen de
wanden en een dak van eucalyp-
tusbladeren. Benders wilde
graag ‘stilte’ vitdiepen. ,In mijn
gezelschap Hoge Fronten wierp
ik op dat ik het stramien van een
aantal weken aan een voorstel-
ling werken, die spelen en dan
doorgaan naar de volgende, nu
wel kende. Ik merkte de behoefte
om langer bij een thema stil te
staan, maar dat vitspreken voel-
de al als iets negatiefs. Stilstand
als achteruitgang. Dat gaf de
doorslag. Ik vind stilstaan enstil-
te juist ontzettend positiel. Hiel-
den we maar vaker halt denk ik,
wanneer ik Donald Trump van
alles hoor roepen over Noord-
Korea. Het ontbreekt aan nuan-
ce.Ikergermeer alenigetijd aan
dat je alles maar gemakkelijk in
één zin moet samenvatten.”

Attentie

»In de voorbereiding las ik een
mooie uitspraak van filosoof An-
toon Van den Braembussche die
zegt datstilteuiteindelijk niet ge-
luidloosheid is, maar de attentie,
het wachten, het geduld.” Ze er-
voerdat zelf toen ze de pelgrims-
route naar Santiago de Compos-
tela in Noordwest-Spanje liep.
»Als je loopt, acht uur per dag,
gooi jealles van jeaf. Tk was aldol
op natuur, maar toen ik onder-
weg langs een veld met zonne-
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bloemen liep, voelde ik mezelf

Lieke Benders in haar stiltesuite in Klooster Wittem, samen met directeur Philippe Cremers. 070
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Paspoort Lieke Benders

« Lieke Benders werd in 1980 geboren in Den Bosch en groeide op in
Sittard, ‘naast de kerk, mag ze zelf graag benadrukken.

« Ze studeerde in 2003 af als regisseur aan de Toneelacademie Maas-
tricht.

+ Benders richtte het gezelschap Hoge Fronten op, opererend vanuit
Maastricht. Haar werk, zo stelt ze, bevindt zich op de grens van beelden-
dekunstentheater, vantheater en het dagelijks leven, vantraditionele en
nieuwe theatrale vormen.

+ Ze maakte voorstellingen als ‘Rotgod; ‘'niet vergeten;, ‘Gluren; ‘niet wiet
wel nel en 'Verdrietfabriek: Nu werkt ze aan het vierjarig project 'STIL.
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Geef stilte de ruimte
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Ik merkte de
behoefte om nu
eens langer bij
een thema stil te
kunnen staan.

Lieke Benders

veranderen. Nuzégik het veldende
bloemen.” Het klinkt misschien erg
spiritueel of juist zwaar, maar dat is
niet per se wat ze met dit project
voor ogen heeft. ,Stilte kan ook hu-
mor zijn", zegt ze. Ze verwijst naar
het bekende fragment van Toon
Hermans die in een van zijn one-
manshows zwijgend achter de mi-
crofoonblijft staan, wachtend opto-
neelmeester Johnny die ‘even een
tennisracket uit de auto’ haalt. Het
publiek giert het uit. Stilte ook kan
emotioneren. Kunstenares Marina
Abramovic uit Servié bewees dat
door in een performance stil op een
stoel tegenover haar bezoekers te
gaan zitten. Toen onverwacht haar
voormalige geliefde aanschoof,
barstten ze beiden in huilen uit.

Ont-moeten

Met het stilteproject wil Lieke Ben-
ders wegblijven van de hype rond
bezinningstoerisme met ‘even snel’
een cursusje yoga doen of een work-

shop mindfulness. Ze lepelt een
smakelijke anekdote op. Ik heb me
er zelf een keertje aan overgegeven
en weet nog hoe ik als eerste oefe-
ning ‘een rozijn moest waarnemen
met aandacht’. Nou, ik vond het he-
lemaal niets. Ik kon alleen maar
denken aan hoeveel euro's die rozijn
me eigenlijk kostte.”

Dat ze haar project nu in Klooster
Wittem uitvoert, is niet voor niets.
Via de voorstelling Rotgod bouwde
ze een band op met de ‘pleister-
plaats voor de ziel', zegt directeur
Philippe Cremers. Ik raakte onder
de indruk van Lieke omdat ze de
spiritualiteit van het alledaagse on-
der de loep neemt, integer om-
springt met religie en spiritualiteit,
deze zaken serieus neemt.” Het
klooster, beaamt Cremers, is bij uit-
stek een plaats voor stilte en zelfin-
zicht. Hier wordt stilte geéerd, op
zoek naar een zinvolle leegte. Wie
hier komt kan letterlijk ont-moeten.
Hier hoeft even niets. Honderd jaar

geleden was stilte vanzelfspre-
kend, zonder radio en tv, maarnu
is dat nogal anders.” Zoals alles
deze dagen luider klinkt, vult
Benders aan. ,Zelfs een carna-
valsstoet klinkt steeds harder en
dat is geen gezonde ontwikke-
ling. Een documentaire als In
Pursuit of Silence maakt duidelijk
hoe ongezond lawaai kan zijn. In
dit project wil ik stilte breed be-
naderen. Kijkend naar de na-
tuur, de mens en de tijd. Ik hoop
dat deze vier jaar leiden tot een
overzichtstentoonstelling, tot
een langs festivals reizende
kunstmanifestatie met beelden-
tuin en buitenpaviljoen. Want
stilte is er voor iedereen. Soms
kun je door stil te staan meer in
beweging zetten dan je voortbe-
wegen zonder reflectie.”
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